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Deze 2 pdf’s geven inzicht in mijn achtergronden in het gezin waarin ik
opgroeide. Het zijn pagina’s uit mijn boek ‘Het Placenta Mysterie’ dat ik
uitbracht in 2015. Het boek is niet meer leverbaar. De paginanummering van
het boek is aangehouden. De bronnen waarnaar wordt verwezen zijn
opgenomen in de webpublicatie. '
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4. Wim en Anneke /i- ML ARG W e

Om een gezinssituatie over een periode van ruim 40 jaar te
kunnen begrijpen, is enige achtergrondinformatie relevant.
Een spierziekte staat in veel gevallen garant voor zorgen,
tegenslagen en onverwachte situaties op iemands levens-
pad. Dat geldt ook voor de mensen in de omgeving. De
praktijk en zelfanalyse hebben mij geleerd, dat de wijze
waarop een mens daarmee omgaat, alles te maken heeft
met karaktereigenschappen als aanpassingsvermogen,
zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. De basis daarvoor
is weliswaar voor een deel genetisch bepaald, maar wordt
ook beinvloed door iemands achtergrond zoals opvoeding,
omgevingsfactoren en bijzondere gebeurtenissen. Ik werd
in 1948 geboren in Voorburg, een forensenplaats onder de
rook van Den Haag. Een nakomertje in een gezin met in
totaal vijf kinderen, buiten mijzelf drie meisjes en een jon-
gen. De Tweede Wereldoorlog is al voorbij, maar de
schokken dreunen na in ons gezin. Mijn ouders woonden
voor de oorlog in de wijk Duindorp van het oude vissers-
dorp Scheveningen, waar mijn twee oudste zusters zijn
geboren. Als Scheveningen vanwege de strategische lig-
ging aan zee door de Duitse bezetter tot verboden
(sper)gebied wordt verklaard, moet het gezin verhuizen.
Mijn ouders krijgen een woning toegewezen in Voorburg,
waar tijdens de oorlog mijn jongste zus en oudere broer
worden geboren. Tijdens een razzia in 1944 wordt mijn
vader door de Duitsers opgepakt en gedwongen te werk
gesteld in Duitsland. Mijn oudere broer vertelde ooit, dat hij
als driejarig jongetje de Duitse soldaat die mijn vader op-
haalde tegen zijn been had geschopt en uitgeroepen ‘je
mag mijn vader niet meenemen’. Tot aan de bevrijding zou
mijn moeder er alleen voor staan. Zij heeft het geluk dat
haar ouders wonen op Goeree-Overflakkee, een vrucht-
baar landbouwgebied op de Zuid-Hollandse eilanden. Via
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een bevriende beurtschipper worden regelmatig zakken
met aardappelen, uien en wortels naar Den Haag gezon-
den. Met een kinderwagen als transportmiddel, moet mijn
moeder vele kilometers lopend afleggen om het felbegeer-
de voedsel in Den Haag op te halen. Begin 1945 slaat de
Hongerwinter genadeloos toe. Mijn beide oudste zussen,
die dan 8 en 7 jaar oud zijn, moeten noodgedwongen wor-
den ondergebracht bij pleeggezinnen in Friesland, waar
nog voldoende voedsel beschikbaar is. Mijn moeder ver-
telde dat zij in die moeilijke tijd veel kracht kreeg uit haar
geloof en de ondersteuning door de kerk. Als mijn vader na
de bevrijding zwaar aangeslagen terugkeert naar Neder-
land, is het gezin weer compleet. In mijn geboortejaar 1948
is de maatschappelijke situatie enigszins genormaliseerd.
De periode van wederopbouw is begonnen en tijd noch
situatie lenen zich ervoor om te klagen over oorlogstrau-
ma’s. Toch zou die oorlog een levenslang stempel drukken
op mijn vader. Ooit vertelde hij dat hij na een bombarde-
ment van de geallieerden, met schokkende beelden en
situaties werd geconfronteerd. De keren dat hij vertelt over
zijn ervaringen in Duitsland, zijh echter op één hand te
tellen. Achteraf beschouwd, denk ik dat hij leed aan psy-
chotraumaklachten met een grote weerslag op het gezin.
Hoewel hij zelf autoritaire trekjes vertoont, heeft hij moeite
met gezag en autoriteit. Ik denk dat dit ook de reden is, dat
hij er als goed geschoolde meester kleermaker bewust
voor kiest om als kleine zelfstandige vanuit huis te werken.
Op latere leeftijd, hij is dan de zeventig ruimschoots ge-
passeerd, komen de oorlogsherinneringen versterkt boven.
Daarvoor is hij nog onder behandeling geweest bij het
Centrum ‘45 in Oegstgeest. In 1996 is uitgebreid gedocu-
menteerd, hoe zwaar de terugkeer na de bevrijding was
van de ruim 500.000 Nederlanders die verplicht te werk
waren gesteld in Duitsland. Een vergeten groep medebur-
gers. In plaats van een warm welkom, stuitten velen na
terugkeer op vooroordelen, kinderen die hen niet meer
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kenden, verwijdering met partners, mentale problemen en
soms een sociaal isolement. Velen vroegen zich af of ze
nog wel pasten in een normale samenleving. Ik denk dat
de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog op velen die het
meemaakten en volgende generaties, groter is dan wordt
aangenomen. Ondanks die belastende ervaringen, het
zware werk en de vele uren die mijn vader maakte, was hij
zelden ziek en zijn werklust was bewonderenswaardig.
Tweemaal werd hij opgenomen wegens een liesbreuk. lk
wijt zijn goede fysieke gesteldheid aan zijn sterke genen in
combinatie met zijn gezonde, matige en gedisciplineerde
levenswijze. In de zomer stond hij iedere werkdag om
05.00 uur op, ging douwtrappen op het grasveld in de ach-
tertuin, waarna hij zich met koud water afwaste. Daarna
deed hij oefeningen, at een sober ontbijt en begon aan de
werkdag die doorliep tot laat in de avond (2).

Een karig bestaan

De sfeer thuis is vaak problematisch door de financiéle
zorgen. De verwarming bestaat uit drie kachels, een haard
in de voorkamer die alleen op zondag wordt gebruikt en
potkachels in de woonkamer en de ‘kleermakerij’ van mijn
vader op de bovenverdieping. Hoewel mijn vader lange
dagen maakt, is de kleermakerij in die tijd geen vetpot. We
leiden een karig bestaan en financieel onderscheiden we
ons in negatieve zin van de meeste andere buurtbewoners,
waaronder veel ambtenaren die werken bij Haagse minis-
teries. Omdat hij kleine zelfstandige is, komt hij niet in
aanmerking voor de noodregeling kinderbijslag. Bij de
meeste gezinnen in de straat wordt aan het begin van de
winter een lading kolen afgeleverd, maar die luxe is er bij
ons niet bij. Als er weer wat geld is binnengekomen, moet
ik op de fiets van mijn moeder papieren zakjes met eierko-
len of briketten ophalen bij de kolenboer in Leidschendam.
Eten is er altijd genoeg, want de aanvoer van basisvoedsel
uit Goeree-Overflakkee werd na de oorlog voortgezet. Mijn
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ouders bezoeken trouw de Nederlands Hervormde kerk en
de zondag is een rustdag wat werken betreft. Als er ge-
noeg kolen beschikbaar zijn, brandt in de winter op zondag
ook de haard. Ik herinner mij, dat mijn oudere zusters en
broer tijdens hun puberteit op de zondagen vaak uitwijken
naar vrienden. Als nakomertje ben ik daar te jong voor. De
sfeer thuis is vaak gespannen. Ik wijt dat aan de combina-
tie geldzorgen en een thuis werkende man, met toch wel
een complex karakter. Hoewel we best in een groot huis
wonen, slapen mijn drie zusters naast elkaar in één bed in
een slaapkamertje. De zolder is in gebruik als opsiagplaats
en ik slaap op een inklapbaar legerveldbed op de slaap-
kamer van mijn ouders. Geen ideale situatie, vooral ook
omdat mijn vader luid snurkt, maar ik had ook geen priva-
cy. Mijn moeder is een gezellige vrouw die warmte uit-
straalt, maar het regelen van de huishouding valt haar
zwaar. Dat heeft ook te maken met de altijd en overal
aanwezige kleding. Mijn vader krijgt regelmatig opdrachten
van Hulp en Heil, een instelling voor psychiatrische patién-
ten, om kleding te verstellen of repareren. De gang boven
en de trapleuning liggen dan vol met kleding, waaraan
vaak ‘een luchtje zit'. Dat herstelwerk doet hij tussendoor,
zodat de kleding vele maanden blijft liggen. Dat heeft weer
invioed op de sfeer thuis, bovenop de meningsverschillen
die mijn ouders hebben over geldkwesties. Het laat diepe
sporen na in het gezin en roept viuchtgedrag op bij de kin-
deren.

Emigratie naar Canada

De eerste die vertrekt is mijn oudste zus. |k ben 12 jaar
oud als zij de oversteek maakt naar Engeland, om daar in
een gezin te gaan werken. Zij krijgt verkering met een En-
gelsman, sticht een gezin en zou er tot aan haar dood in
2012 blijven wonen. De tweede zus emigreert een jaar
later naar Canada, om in Montreal een nieuw leven te be-
ginnen. Een paar jaar later trekt zij verder naar Los Ange-
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les in de Verenigde Staten, waar zij een gezin sticht. Ook
mijn jongste zus vertrekt naar Engeland. Als zij echter ver-
kering krijgt met een jongen in Holland en de heimwee
toeslaat, keert zij terug. Zij sticht hier een gezin en blijft in
Nederland. Mijn enige en oudere broer emigreert na het
vervullen van zijn dienstplicht naar Canada en sticht daar
een gezin. Vooral zijn vertrek tijdens mijn puberteit heeft
mij diep geraakt. Het vertrek van vier kinderen in betrekke-
lijk korte tijd was een trauma voor mijn ouders, maar ook
voor mij. Ik blijf als ‘enig kind’ achter. De gezelligheid die
mijn broer en zussen inbrachten, is verdwenen. Er worden
geen erwten of aardappelen meer gepoft in de potkachel of
kwartjesboeken gelezen en besproken. Ondanks het leef-
tijidsverschil dat er was, mis ik mijn klankbord. Ik kreeg als
nakomertje veel aandacht van mijn oudere zusters en
broer. Na hun vertrek houdt dat op. Mijn grote geluk is dat
ik veel vrienden heb in de wijk waar we wonen. Kinderen
groeien in de vijftiger jaren op in de straat. De straten zijn
nog autovrij, het sociale leven vindt buiten plaats en er kan
naar hartenlust worden gespeeld en gevoetbald. In mijn
verlangen naar warmte en gezelligheid zoek ik de straat
op, trek naar mijn vrienden en kom zo de puberteit door.
Voor mijn zakgeld zorg ik zelf, door een krantenwijk te lo-
pen en in de schoolvakanties vakantiewerk te verrichten in
een parfumeriefabriek. Het zijn tot op de dag van vandaag
dierbare herinneringen gebleven en met een aantal jeugd-
vrienden uit de straat heb ik nog contact. Excessen of ge-
dragsproblemen waren er in mijn beleving niet. Het is wel
opvallend dat de meeste vrienden en vriendinnen uit de
buurt waar ik mee omga, niet belijdend lid zijn van een
kerk. In mijn situatie en op die leeftijd vind ik dat een ver-
ademing. Mijn behoefte aan vrijheid wint het kennelijk van
de behoefte aan bezinning. Ik ga wel naar de kerk, maar in
opdracht van mijn ouders en indien mogelijk ‘spijbel’ ik. Na
het behalen van het MULO-diploma, krijg ik werk bij de
afdeling Telefonie van de PTT. Al snel merk ik dat ik te

24

%




onrustig ben voor het saaie kantoorwerk. In de voor die tijd
nogal conservatieve ambtelijke wereld, val ik op door mijn
lange haardracht en afwijkende kleding. In de avonduren
na werktijd oefen ik met een bandje, waarin ik sologitarist
ben en in de weekeinden treden we op. Muziek en gitaar-
solo’s in het bijzonder, zijn voor mij een prima uitlaatklep
om emoties te uiten en die hobby heb ik altijd vastgehou-
den. Naast mijn werk heb ik in Den Haag een bijbaantje in
de horeca. Maar de horizon heeft een onweerstaanbare
aantrekkingskracht op mij. Bijna wekelijks stap ik op de
tram naar Scheveningen en vertoef uren op het strand bij
het Kurhaus, turend naar de horizon. Daar, in de verte ach-
ter het radioschip Veronica, ligt mijn bestemming. Daar ligt
de vrijheid. In juli 1966, net 18 jaar geworden, ga ik mijn
oudere broer en zus achterna en emigreer naar Canada.
Daaraan is een langdurige periode vooraf gegaan, waarin
ik mijn ouders ervan moest overtuigen om toestemming te
verlenen voor emigratie naar Canada. Die toestemming
was toen nog noodzakelijk onder de 21 jaar. Slechts met
grote tegenzin verlenen zij die, onder voorwaarde dat ik
gebruik maak van een christelijke emigratiecentrale en dat
mijn broer mij opvangt. Nooit meer zal ik het moment ver-
geten dat ik afscheid neem van mijn familie en vrienden.
Mijn moeder kan het afscheid niet aan en blijft thuis. De
avond ervoor had zij al in tranen afscheid van mij geno-
men. Een emotioneel moment, dat diep in mijn herinnering
staat gegrift. Als ik vanaf de Wilhelminakade in Rotterdam
met de ‘Rijndam’ van de Holland Amerika Lijn vertrek rich-
ting Canada, begint het grote avontuur. Als we bij Hoek
van Holland de Nieuwe Waterweg uitvaren, ben ik opge-
lucht en adem met volle teugen de zoute zeelucht in. Tij-
dens de tien dagen die de oversteek naar Canada duurt, is
het leven aan boord luxe en overdadig. Met een groep jon-
ge emigranten komen we dagelijks bijeen op het dek om te
praten en te musiceren. Bij nadering van de Canadese
kust, worden we in de Hudson Bay verwelkomd door een
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school walvissen. Wat een adembenemende ontvangst.
De grote uitdaging wacht.

Levensles

Mijn verblijff in Canada zou ruim twee jaar duren. Montreal
is een bruisende stad, Canadees maar met een duidelijk
Frans stempel. Ik geniet ervan en leef mij uit. De eerste
lange winterperiode zorgt echter voor een terugslag. Ik heb
inmiddels een baan gevonden bij de Canadian Overseas
Telecommunications Corporation, een groot telecombedrijf.
lk moet als ‘tissue boy’ afschriften maken van inkomende
telegrammen en dat is geestdodend werk en wordt slecht
betaald. Voor mijn broer moet het niet gemakkelijk zijn ge-
weest om in zijn eenkamerappartement langdurig een jon-
gere broer op te vangen, die zich ook nog eens in een wil-
de levensfase bevindt. Maar daar dacht ik toen niet over
na. Hij heeft er nooit over geklaagd en we hadden een
goede band. Jaren later vertelde hij, dat hij zich regelmatig
zorgen had gemaakt over mijn levenswijze en veiligheid.
Ruim een half jaar na mijn komst naar Canada, vertrek ik
op de bonnefooi per trein naar Vancouver aan de Canade-
se Westkust. Een reis van ruim drie dagen op een onge-
makkelijke, maar wel goedkope zitplaats. Na aankomst in
Vancouver zie ik voor het eerst de Grote Oceaan of Pacific
en moet denken aan de film uit 1962 ‘How the West was
won'. De Westkust van de VS en Canada is op dat mo-
ment het ‘episch centrum’ van de hippiecultuur. Op de
stranden van Vancouver en Seattle geniet ik met volle teu-
gen van de vrijheid. Voor een armlastige en onrustige emi-
grant is het een goede tijd om een gratis slaapplaats en
eten te regelen. Overal worden zogenaamde love-ins ge-
houden door hippies, waar seks en gratis maaltijden ver-
krijgbaar zijn. Ik heb het voordeel dat ik mijn onafscheide-
lijke gitaar kan inzetten om indruk te maken op het andere
geslacht. Het is de tijd van de protestsongs van Bob Dylan
en Donovan. In Vancouver leer ik belangrijke levenslessen,
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die van invloed zouden zijn op mijn latere ontwikkeling. Ik
ontmoet er veel Amerikaanse jongeren, die om principiéle
redenen de VS zijn ontvlucht. Er is daar een dienstplicht en
veel jongeren worden uitgezonden naar Vietham. Sommi-
gen zijn pacifistisch, maar dat is een minderheid. Veel
dienstweigeraars zijn tegen die oorlog omdat die volgens
hen niet wordt gevoerd om het vaderland te beschermen,
maar om de wapenindustrie te dienen. De vaak emotionele
gesprekken met deze jonge mensen duren soms tot diep in
de nacht. Een belangrijk deel van de dienstweigeraars, die
in de VS worden bestempeld als deserteurs en landverra-
ders, worstelen met hun ethiek of levensovertuiging. Ande-
ren wijken uit naar Canada omdat ze angst hebben voor
een oorlog, waarvan de wreedheid dagelijks wordt belicht
in de media. De Vietnamoorlog is de eerste oorlog, waarbij
de massamedia dagelijks beelden de huiskamers inzenden
en die roepen felle emoties en discussies op. De oorlog
schept ook een wetenschappelijk dilemma. Het Ameri-
kaanse leger heeft in die tijd een grote technologische en
wetenschappelijke voorsprong op andere legers. Toch
slaagde men er met al die kennis en geavanceerde tech-
nologie niet in, de minder bewapende soldaten van de
Vietcong te verslaan. De uiteindelijke nederlaag van de VS
had alles te maken met motivatie. Het waren echter ook de
wetenschap en technologie die indirect leidden tot een
versneld einde van de oorlog, door de invioed en inzet van
moderne media. Voor mij is het de tweede keer dat een
oorlog een grote invioed heeft op de basis van mijn maat-
schappelijke vorming en interesses. Na ruim twee maan-
den op de stranden, op straat en in opvangcentra van het
Leger des Heils te hebben geleefd, krijg ik een baan als
treinsteward bij de Canadian Pacific Railway (CPR) op het
traject Vancouver-Winnipeg. Viermaal per week doorkruis
ik per trein de indrukwekkende Rocky Mountains. Vanaf
dat moment maakt armoede plaats voor betrekkelijke voor-
spoed. Mijn horeca-ervaring uit Nederland was bij de solli-
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citatie goed van pas gekomen. Het basisloon van een
treinsteward is niet hoog, maar als je het werk goed doet
en reizigers tevreden stelt, krijg je veel fooi. Ook de maal-
tijiden zijn gratis. Door goede bediening en communicatie,
heb je zelf dus grote invioed op je verdiensten en dat gaat
mij goed af. Maar mijn zucht naar avontuur was nog niet
gestild. Impulsief en zonder reden zeg ik het lucratieve
baantje op en vertrek liftend naar Culver City in Californié,
waar mijn inmiddels getrouwde zus woont. Na twee dagen
van ontspanning, praten en veel wijn drinken, vertrek ik
liftend richting de Oostkust van de VS. Via Arizona en El
Paso in Texas kom ik in Florida terecht. Op de terugreis
naar Canada word ik in Washington opgepakt wegens
landloperij. Dat betekent dat je niet over voldoende be-
staansmiddelen beschikt en het land wordt uitgezet. Met
een ticket van de Nederlandse ambassade keer in 1967
via New York terug naar Montreal, waar ik werk vind als
pizzabakker. In oktober 1968 eindigt mijn Canadese avon-
tuur en keer ik terug naar Holland. De bedoeling was dat
dit tijdelijk zou zijn, maar de terugkeer is definitief. Na een
week in Holland lonkt de vrijheid alweer en reis ik af naar
Zuid-Frankrijk. Mijn retourticket dat slechts twee weken
geldig is verloopt en al snel valt er een oproep voor militai-
re dienst bij mijn ouders in de brievenbus. Ik besluit voor
vier jaar te tekenen. De landmacht stelt mij in staat fysiek
te herstellen van mijn Canadese periode. Lichamelijke
roofbouw, eenzijdige voeding en een onregelmatige le-
venswijze, hadden mijn gezondheid en conditie aangetast.
In dienst wordt mijn gebit dat in een slechte staat verkeert
gesaneerd. De militaire discipline doet mij goed en de con-
ditie verbetert zienderogen. Ik volg een cursus parachute-
springen en na een harde infanterie opleiding, word ik in
1969 aangesteld als onderofficierinstructeur bij de Alfa-
compagnie van de School Reserve Officieren en Kader
Infanterie (SROKI) in Ermelo. Daar ontmoet ik in 1970 in
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neeuwwitie Anneke. Een ontmoeting die mijn leven
eranderen.
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