« Ierland beleefde de grootste evangelisatiecampagne
sinds de dagen van Moody. De argentijnse evangelist
Luis Palau trok meer dan 17.000 Ieren naar zijn samen-
komsten gedurende 3 dagen in het Point Theater te
Dublin. Van hen namen 1367 de beslissing om Christus
te volgen.

» Anatoli Zasimenkov in Rusland heeft op waar-
schijnlijk valse beschuldigingen 25 jaar gevangen ge-
zeten en moet nog 3 jaar in ballingschap leven. Open
Doors heeft hem een bijbel laten bezorgen. Zijn levens-
omstandigheden zijn triest. Graag uw gebed!

Haakon Jeel

LEZINGEN OVER HET WERK VAN ONZE
VERENIGING ,, TOT HEIL DES VOLKS”
Op scholen, vormingcentra, bij vrouwenvereni-
gingen en kerkelijke wijkavonden, op conferenties
en allerlei andere bijeenkomsten worden we
uitgenodigd om te vertellen van onze arbeid.
Wanneer u ook geinformeerd wilt worden over de
problemen die in de maatschappij spelen, met name
op het terrein van het druggebruik en de gevolgen
daarvan, dan willen we graag komen en u vertellen
hoe we het hulpverleningswerk hebben opgezet.

Wanneer u een afspraak wilt maken, kunt u zich in
verbinding stellen met ons centraal bureau, telefoon
020 - 6246151 of 6274058.

DE WERELD NA RIO

Het rooms-katholieke Rio de Janeiro met het meters-
hoge Christusbeeld dominant op een bergtop, vormde
in juni van dit jaar het decor van de wereldmilieu-
conferentie van de Verenigde Naties (UNCED). Vanuit
de vier windstreken der aarde was men naar Rio gereisd
om van gedachten te wisselen of liever nog overeen-
stemming te bereiken over mondiale verdragen op
milieugebieden als biodiversiteit (bescherming van
plant- en diersoorten), vervuiling en het klimaat. Niets
was door de Braziliaanse overheden nagelaten om een
goede indruk te maken en het de tienduizenden bezoe-
kers naar de zin te maken.. Vanuit hun riante, vaak
duizenden dollars kostende hotelkamers, hadden de
deelnemers aan de milieutop uitzicht op een onwezen-
lijk schoon en ordelijk stadsbeeld. De ruim dertig-
duizend, veelal dakloze straatkinderen, waren aan het
gezicht van de gasten onttrokken en tijdelijk verbannen
naar andere oorden. De vele duizenden prostituées
waren geisoleerd op een terrein in het havengebied.
Nog nooit in de geschiedenis waren zoveel regerings-
leiders tegelijk bijeengekomen om, althans op papier,
de aarde te redden van de onvermijdelijk naderende
ondergang. Op een andere plaats in Rio werd een
alternatieve conferentie gehouden, het Global forum,

waaraan werd deelgenomen door vijfduizend idealisti-
sche organisaties als Greenpeace, de vegetariérsbond
en de Nederlandse Werkgroe"p Kerk en Milieu. Zelfs
pop- en filmsterren als de in New-Age kringen verke-
rende ex-beatle Paul McCartney en Jane Fonda arri-
veerden in Rio om door hun aanwezigheid de mondiale
ijver voor ons milieu te ondersteunen. Met een perfect
gevoel voor timing had v66r de aanvang van de milieu-
top professor Meadows van de gezaghebbende Club
van Rome, zijn nieuwste boek ,,.De grenzen voorbij”
gepubliceerd. Meadows, auteur van hetin de zeventiger
jaren uitgebrachte opzienbarende boek ,,Grenzen aan
de groei”’, waarschuwtin zijn nieuwe publikatie wederom
voor de catastrofe, die de mensheid bij ongewijzigd
beleid zeker zal treffen. Volgens deze profane weten-
schapper heeft de mensheid nog hooguit vijf jaar om de
loop der geschiedenis om te buigen en de wereld voor
een ramp te behoeden. Meadows beschouwt de com-
binatie overbevolking-milieuvervuiling-voedsel-
schaarste als een immense bedreiging, die de mensheid
binnen enkele eeuwen kan decimeren. Hij voorziet al
voor het jaar 2100 een situatie waarin het jungle-recht
zal heersen en alleen de sterkeren zullen overblijven.

Deskundigen uit de Verenigde Staten, het land dat als
milieuvervuiler-nummer-één de mondiale zwarte piet
kreeg toegespeeld, wezen tijdens de milieutop op het
dilemma waarin de rijke industrielanden verkeren.
Grootschalige versobering zal onherroepelijk leiden tot
sociale revolutie met ongekende sociale onrust, zoals
massale werkloosheid, straatterreur en andere vormen
van ,,overlevingscriminaliteit.” Een theorie die vrij
realistisch lijkt, want het is niet moeilijk om in onze
eigen omgeving vast te stellen dat slechts weinigen
bereid zijn om afstand te doen van materiéle verwor- _
venheden, ten gunste van het milieu. Meer aandacht

voor het milieu en economische groei staan nu eenmaal

op gespannen voet met elkaar.

Wanneer u dit leest, zit Rio er weer op. De kans dat de
doelstellingen worden gehaald zijn volgens mij nihil. Ik
geloof niet in dergelijke conferenties, omdat de mens
van nature zondig is en niet bij machte is zichzelf te
veranderen. Nergens wordt dat zo duidelijk zichtbaar
als in de teloorgang van natuur en milieu. In toene-
mende mate zullen mensen van gebeurtenissen als die
in Rio kennis nemen, om vervolgens op dezelfde voet
verder te leven en wellicht nog sterker dan voorheen te
vluchten in brood en spelen, oftewel sportverdwazing
(iets anders dan gezonde ontspanning) genot en vertier.
Toch neemt de angst onder de mensen merkbaar toe.
Een evangelist deed eens de uitspraak dat ,het ge-
schreeuw in de disco’s, de doodsangst van de jeugd
moet overstemmen.” Ik denk dat deze inmiddels over-
leden broeder het bij het rechte eind had. Buiten de
Bijbel om is er geen toekomstperspectief en bij het
lezen van alle berichten en commentaren over Rio
besefte ik meer en meer hoe bevoorrecht wij zijn als
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kinderen van God. Het geloof dat de mens van nature
zondig is, maar de vrije keuze heeft om zich te laten
reinigen door het verzoenend bloed van Jezus Christus.
Een mensheid zonder God zal nimmer in staat zijn om
de wereldproblemen op te lossen, waarvan zijzelf de
oorzaak is.

De hele schepping zucht enis in barensnood (Romeinen
8:19 en 22). Maar met reikhalzend verlangen mogen we
uitzien naar de Wederkomst van Jezus Christus.

Rio heeft dat besef alleen maar versterkt.

J.Spaans

MONOLOOG AAN DE
GRACHT

Het wemelt vaak van de vis in de Amsterdamse grach-
ten. Dat zou je misschien niet denken met al die berich-
ten over vervuiling van het milieu en vergiftiging van
het water. Ik moet toegeven, je zou het ook niet ver-
wachten als je het grachtwater ziet. Soms lijkt het veel
op een wat dun uitgevallen snert zonder kluif.

Nou ja, zonder kluif, als je soms ziet wat de vuilnis-
schuit uit die soep oplepelt, dan zou je denken dat het
gemiddelde soortelijk gewicht van de inhoud van die
mooie grachten hoog genoeg moet zijn om er over te
kunnen lopen. Toch schijnt de paling, de brasem en de
voorn goed te kunnen gedijen temidden van de afge-
dankte bedspiralen, koelkasten, gasfornuizen en fietsen
in het troebele vocht, want soms gooit iemand z’n
hengeltje uit en sleept de ene vis na de ander op de kant.
Meestal zie je zo’n hengelaar in gezelschap van één of
meerdere katten aan het water zitten. Soms strijkt er
zelfs een reiger bij hem neer. Dat komt ook voor,
zomaar midden in Amsterdam.

Anders dan de Fuut, die naar hartelust voor zichzelf
jaagt en met de ene vis na de andere boven komt om de
concurrentie aan de wal als het ware te tergen, zijn kat
en reiger op de medewerking van de man met de hengel
aangewezen.

Zo’n visser in het zonnetje, onder de bomen aan de
wallekant, hartje Amsterdam, heeft iets romantisch.

We stonden op de brug en keken uit over de gracht, toen
hij zomaar opeens begon te praten. Een keurige burger-
man van achter in de zestig, die, toen hij zijn mond open
deed, er geen twijfel over liet bestaan dat hij een
rasechte Amsterdammer was.

,,Dat blijft toch altijd mooi, dat water zo met die bomen
d’rlangs. Ik heb-et nog gekend zonder al dat blik. Toen
lagen er vaak dekschuiten langs de wal. Kropen we op
om stekeltjes te vangen. Met een schepnetje dat je zelf
in mekaar had geprutst van een lat en een stukkie
koperdraad en een lap vitrage die je uit de vodde had
opgedoke. Was vroeger een hele kunst om je spulletje
voor mekaar te krijgen. Nou stappe ze naar de winkel en
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trekken meteen de knip open, maar dat kon toen niet.
Vader en moeder hadden wel andere zorgen an hun
hoofd dan schepnetjes. Je most je maar zien te behelpen
en achteraf gezien was dat zo slecht nog niet. Het ging
op z’n janboerefluitjes, maar ondertussen knutselde je
wat weg. Je maakte je eige vlieger, vraag niet hoe, maar
hij dee-et. Al dat mooie spul in de speelgoedwinkel,
daar kon je alleen maar naar kijke...

Wij maakten ons eigen speelgoed. :
Een conserveblikkie, een gaatje in de bodem en een
touwtje d’r door en dat insmeren met een stukkie hars.
Ken u dat? Kon je een geluid uit halen waar je de hele
straat mee in de zenuwen joeg. Als kind vond je dat
prachtig. Vervelen dee-je-je niet. Nee, ik kan me niet
heugen dat ik me als knapie verveelde. De straat was
VOOr ons.

Nou mag je wel een blikopener bij je hebbe om d’r door
te komme, maar toen had je de ruimte.

En we waren nog tevreden ook.

Daar mankeert het tegenwoordig nogal an.

Nou gaan ze een maand met vakantie naar het buiten-
land en dan is-et nog niet genoeg...

Wij brachten de grote vakantie door op de stoep.

Ja, ik mocht een keer es een weekend met een vriendje
mee naar hun volkstuintje. Dat zit me nog in m’n
geheuge gegrift.

‘t Was bloedheet weer, dat weet ik nog goed en ik had
nog nooit zoiets meegemaakt. Van de stoffige straat
naar een stukkie natuur an de rand van de stad. Wat heb
ik daarvan genote...Je was niks gewend. Voor mijn leek
het de hemel wel...Al lagen we ‘s avonds in dat kleine
hokkie te smoren van de hitte...

Maar wat ik het mooiste heb gevonden was het vissen
in de slootjes daar. Het wemelde van de stekeltjes en
samen met m’n vriendje heb ik ze uren achter mekaar
zitte vangen.

In-et zonnetje, in-et gras, an de slootkant.

Gewoon een stokkie met een draadje ijzergaren. An et
eind een wurrempie gebonden en een centimeter of
dertig daarboven een lucifertje als dobber. En dan die
spanning van dat trillende houtje en het wachten tot het
onder water werd getrokken.

Een hakie kwam d’r niet an te pas. Vlug ophalen en
boven een bakkie water, dat je naast je in het gras had
staan, ‘t vissie van-et wurrempie schudden.

U kan me gelove of niet, maar ik zou dat graag nog-es
doen.

‘t Is dat je zoiets op deze leeftijd niet meer kan make...
Elleke keer als-et mooi weer is en ik bij-et water kom,
zie ik ons weer zitten op die volkstuin bij dat slootje en
dan voel ik een soort heimwee...

Hoe zal ik-et zegge...”

Hij liet zijn blik dwalen over de zonovergoten gracht
alsof hij daar ergens het antwoord zocht.

Ik denk,” zei hij tenslotte, ,,dat ik me toen heel erg
gelukkig moet hebben gevoeld...”

J.J Frinsel



De watercrisis

Het zal de komende decennia een
aanzienlijke inspanning vergen om
de groeiende wereldbevolking van
voldoende schoon water te voorzien.
Menselijk egoisme, een buitensporige
levenswijze in de rijke landen en
natuurverschijnselen staan een
oplossing voor dit gigantische pro-
bleem in de weg. Er is echter nog
meer aan de hand. De oorzaken van
de watercrisis liggen dieper dan
velen van ons denken.

Water heeft een grote diversiteit
aan functies. Het dient als infra-
structuur om personen en goederen
te vervoeren en levert daardoor een
belangrijke bijdrage aan de econo-
mie. Watergebieden hebben per
definitie een grote aantrekkings-
kracht op toeristen en zijn daardoor
een belangrijke inkomstenbron.
Zeeén, meren en rivieren vormen
de basis voor de visvangst en zijn
dus van groot belang voor de voed-
selvoorziening. Belangrijke secto-
ren als landbouw, veeteelt en indus-
trie zijn in hoge mate athankelijk
van schoon zoet water. Water, lucht
en licht zijn essentiéle bestanddelen
in de voedselketen en daardoor van
levensbelang. Het menselijk
lichaam bestaat voor ongeveer 70
procent uit water en een vochtte-
kort van 12 procent zou bij de mees-
te mensen al tot de dood leiden. De
voorbeelden tonen aan dat het
belang van een goede en kwalitatief
hoogwaardige watervoorziening
niet valt te ontkennen. De afgelo-
pen periode heeft de waterproble-
matiek in hoog tempo een plaats op
de wereldagenda veroverd en daar is
alle reden voor. Op veel plaatsen op
de aarde dreigen forse watertekor-
ten als gevolg van onder andere ver-
vuiling, klimatologische verande-
ringen en stijgend waterverbruik
tengevolge van de mondiale bevol-
kingsgroei en toename van de wel-
vaart. Ook door direct menselijk
ingrijpen, bijvoorbeeld de aanleg
van stuwdammen en irrigatiekana-
len, kan de waterhuishouding ern-
stig worden verstoord. Slechts 3
procent van de watervoorraden op
aarde bestaat uit zoet water. Een
deel daarvan is niet of alleen tegen
hoge kosten exploiteerbaar, omdat
de voorraden zich diep in de grond
bevinden of liggen opgeslagen in
ijskappen. Veel mensen zijn zich
onvoldoende bewust van de ernsti-
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ge problemen die zich op dit
moment al voordoen bij de water-
voorziening. Vaak ligt daaraan de
gedachte ten grondslag dat hetin
ons waterrijke landje wel meevalt,
maar dat is een onjuiste inschatting.
We vinden het zo vanzelfsprekend
dat we stromend water in huis
halen door de kraan open te draaien,
dat het bewustwordingsproces nau-
welijks wordt geprikkeld. Het is
echter een keihard gegeven dat de
zoetwaterconsumptie op de wereld
in de periode 1960-1995 is verdub-
beld en die stijgende lijn zal gestaag
doorzetten. Er zijn grote verschillen
in waterconsumptie. Stamleden in
bepaalde Afrikaanse landen gebrui-
ken gemiddeld vijf liter water per
dag. Een inwoner van het rijke Los
Angeles gebruikt gemiddeld 500
liter per dag. In ons land ligt het
dagelijks gemiddelde op 150 liter
per persoon.

Tekenen des tijds

Om een aantal redenen ben ik
van mening dat christenen dit pro-
bleem niet mogen negeren. Goed
rentmeesterschap is een bijbelse
opdracht en daarom hebben we als
christenen de plicht om op een ver-
antwoorde wijze met het beschik-
bare water om te springen. Wie
ooitin zijn of haar leven met
schaarste is geconfronteerd, zal
weinig moeite hebben om het
belang van een goede watervoor-
ziening te onderkennen. Ook in de
Bijbel neemt water een belangrijke
plaats in, zowel in de letterlijke
betekenis als beeldend en symbo-
lisch. Ik ben van mening dat er nog
een belangrijk argument is om deze
problematiek aan de lezers van de
Oogst voor te leggen. De waterpro-
blemen zijn grensoverschrijdend
van aard en krijgen steeds meer een
mondiale dimensie. In een vorige
publicatie in de Oogst over de
Nieuwe Economie gaf ik al aan dat
watertekorten in de toekomst tot
grote spanningen tussen landen
kunnen leiden. Ik zie de problema-
tiek dan ook in het licht van de
tekenen des tijds. Ernstige water-
problemen zullen ertoe leiden dat
regeringen de handen ineenslaan
en dat leidt ontegenzeggelijk tot
machtsconcentratie en wellicht de
totstandkoming van een wereldre-
gering. De eerste signalen van dit
proces zijn er reeds.

Wereld Water Forum

Medio maart van dit jaar vond in
Den Haag het tweede Wereld
Water Forum plaats. Een week lang
discussieerden 5000 vertegen-
woordigers uit alle delen van de
wereld over water. Voorzitter van
het forum was onze kroonprins
Willem Alexander, die zich gespe-
cialiseerd heeft in watermanage-
ment. Enige moeite heb ik in dit
verband overigens wel met het
begrip management. De introduc-
tie van dit begrip wekt al gauw de
indruk dat een watercrisis door een
bedrijfsmatige aanpak opgelost kan
worden. Centraal dient echter te
staan een eerlijke verdeling van de
beschikbare watervoorraden en
daarvoor dienen de barriéres van
politiek en economisch machts-
denken te worden geslecht. Aan het
begin van het waterforum ont-
stond grote commotie toen
demonstranten de opening ver-
stoorden. Zij protesteerden tegen
de aanleg van een dam in een rivier
in Spanje. Het mag in ieder geval
tot de verdiensten van de organisa-
toren van het forum worden gere-
kend, dat men erin is geslaagd
waterbeheer op de politieke agenda
geplaatst te krijgen. Dat is bittere
noodzaak. Dagelijks sterven er op
deze planeet 35.000 mensen door
een tekort aan schoon drinkwater.
Als men de huidige lijnen van
bevolkingsgroei en economische
ontwikkeling doortrekt, zal er rond
het jaar 2025 wereldwijde water-
schaarste optreden. Zeer grote
schaarste wordt verwachtin delen
van Afrika, Midden-Amerika en
het Midden-Oosten. Ook delen van
Europa zullen worden getroffen
door matige of grote schaarste.

Mondiaal niveau

Veel inwoners van de rijke lan-
den zullen schouderophalend ken-
nis nemen van deze verontrustende
prognoses. De schaarste openbaart
zich op dit moment immers nog
niet in de directe omgeving. Wie de
berichtgeving in de media volgt en
kennis neemt van hoge waterstan-
den in onze rivieren en overstro-
mingen elders ter wereld, kan snel
de gedachte krijgen dat het wel zal
meevallen met die schaarste. Het
gaat echter niet alleen om de hoe-
veelheid water, maar ook om de
kwaliteit van het beschikbare water.



Vervuild water is nu eenmaal onge-
schikt om te drinken of te gebrui-
ken bij de productie van voeding.
Hoewel een aantal deelnemers aan
het forum dat wel wenste, is men in
Den Haag nog niet zover gegaan de
toegang tot water uit te roepen als
een fundamenteel mensenrecht.
Deskundigen zijn het er wel over
eens geworden dataan een aantal
ingrijpende maatregelen in de
nabije toekomst niet valt te ontko-
men. De aanpak van de watercrisis
op aarde zal een extra investering
vergen van ruim tweehonderd mil-
jard gulden en dat betekent dat de
kostprijs van water de komende
decennia fors zal stijgen. Ook hoopt
men daardoor het gebruik per per-
soon af te remmen. Betere irrigatie-
systemen en andere maatregelen
zoals alternatieve beplanting moe-
ten verspilling van water in de land-
bouw tegengaan. Een van de deel-
nemers aan het waterforum deed de
volgende uitspraak: ‘denk globaal,
handel plaatselijk’. Met andere
woorden, benader het probleem in
mondiaal verband, maar leer men-
sen ter plaatse om verantwoorde-
lijkheid te dragen. Ondanks het
optimisme dat sommige deskundi-
gen ventileerden, was er ook grote
zorg. De Verenigde Naties waar-
schuwt al jaren voor oorlogen over
water en op een aantal plaatsen
dreigen meningsverschillen over
grensoverschrijdende rivieren uit
de hand te lopen. Turkije heeft de
bovenloop van de Eufraaten de
Tigris op dertig plaatsen ingedamd
en daar maken landen als Syrié en
Irak zich druk om. Israél is er veel
aan gelegen het beheer over de
waterbronnen op de Golanhoog-
vlakte te behouden en kampt op
diverse plaatsen met problemen
rond de verdeling van water. Op dit
moment doen zich in tenminste
zestien regio’s op de wereld buren-
ruzies voor over water en naast het
Midden-Oosten zijn dat Zuidoost-

Azié (Mekong,
Indus, Ganges),
Midden-Ameri-
ka (Rio Grande,
Parana), het
gebied rond het
Aralmeer enin
Europa (Rijn,
Donau). De
situatie is
inmiddels zo
urgent gewor-
den dat Paul van
Tongeren, direc-
teur van het
Europese Cen-
trum van Conflict Preventie,
onlangs pleitte voor de instelling
van een internationaal bemidde-
lingsbureau onder VN-vlag. Zijn
pleidooi acht ik tekenend voor de
richting waarin het proces zich ont-
wikkelt. Ook Nederland krijgt bin-
nenkort een internationaal water-
onderzoekscentrum, dat valt onder
het Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbe-
handeling.

Water in de Bijbel

Door de hele Bijbel heen speelt
water een belangrijke rol. Het begint
alin Genesis 1:1 waar geschreven
staat dat de Geest Gods over de
wateren zweefde. Tijdens de zond-
vloed braken de kolken der grote
waterdiepten open en werden de
sluizen des hemels geopend. Vaakis
er ook sprake van droogte en water-
tekort. Bij de beschrijving van Israéls
tocht door de woestijn, wordt
treffend beschreven hoe afhankelijk
men was van water. Nog maar enke-
le dagen in de woestijn wordt het
volk al geconfronteerd met een
watertekort. Als zij een bron aan-
treffen die bitter blijkt te zijn, begint
het volk te morren tegen Mozes.
Ook bij Meriba had het volk gebrek
aan water en liep te hoop tegen
Mozes en Airon. God voorziet op
wonderbare wijze in de waterbe-
hoefte van het volk, maar Mozes
wordt zwaar gestraft omdat hij op
de rots slaat en Gods opdracht
negeert om in bijzijn van het volk
tegen de rots te spreken (Ex. 15:22 en
Num. 20:2). Op veel plaatsen in het
Oude Testament kunnen we lezen
over droogte, misoogsten en de ern-
stige gevolgen ervan voor de samen-
leving. Ook in profetische zin is
water van betekenis. In de toekomst
zullen de volkeren naar Jeruzalem
trekken om daar het Loofhutten-
feest te vieren. Op de volkeren die
weigeren naar Jeruzalem te gaan om
voor de Koning, de Here der heer-
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scharen te buigen, zal geen regen
vallen (Zach. 14:17). Water heeft in
de Bijbel een belangrijke functie als
het gaat om reiniging, beeldspraak
en symboliek. In Psalm 1 wordt de
oprechte gelovige vergeleken met
een boom, geplant aan waterstro-
men, die zijn vrucht geeft op zijn
tijd. Johannes de Doper doopte in
de Jordaan, omdat daar veel water
was. De Here Jezus Zelf leert ons dat
de mens wedergeboren wordt uit
water en geest (Joh. 3:5,23). De gees-
telijke reikwijdte komt treffend naar
voren in de woorden van onze Hei-
land “wie dorst heeft kome tot Mij
en drinke’. Stromen van levend
water zullen uit diens binnenste
vloeien (Joh.7:38). Ook aan het ein-
de der heilsgeschiedenis, in het laat-
ste hoofdstuk van het boek Openba-
ring, neemt water een belangrijke
plaats in: “Wie dorst heeft kome en
wie wil neme het water des levens
om niet’. We kunnen uit de Bijbel
dan ook een belangrijke les trekken.
Water, zowel in beeldende als in let-
terlijke zin, dient rein en zuiver te
zijn. Voor mij persoonlijk betekent
dat onder andere dat ik er op een
verantwoorde wijze mee om wil
gaan. Goed rentmeesterschap en
een zekere soberheid spreken mij
daarom meer aan dan verspilling en
overdaad. Het beheer over de aarde
schept ook een individuele verant-
woordelijkheid. Ik stel daarbij met
nadruk dat ik niet van mening ben
dat de mens in staat is zelf orde op
zaken te stellen op deze planeet. Ik
geloof niet in de stroming binnen de
moderne theologie die als uitgangs-
punt heeft dat de mens op eigen
kracht de schepping kan helen. Als
de mensheid daartoe in staat zou
zijn, was het immers nooit zover
gekomen en hadden we allang
gezorgd voor een rechtvaardige ver-
deling van water. Ondanks de ont-
wikkeling van de wetenschap wor-
den we dagelijks geconfronteerd
met de onmacht en het egoisme van
de mens. Het wereldgebeuren wijst
uit dat we op een climax afstevenen.
Het is mijn vaste overtuiging dat de
gebrokenheid, waarvan sinds de
zondeval sprake is in de schepping,
pas definitief zal worden opgeheven
als de Heer terugkeert naar deze aar-
de. Dat Zijn Wederkomst nabij is,
wijzen de tekenen des tijds uit. De
wereldwijde watercrisis plaats ik
dan ook nadrukkelijk binnen die
context.

Jaap Spaans
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